
Orde van de dienst van de Protestantse Gemeente 
Zoutelande, Catharinakerk, zondag 3 november 2024,  

Aanvang: 10.00 uur 
 

 
ouderling van dienst Wim Wattel    
diaken van dienst  Jan Vink 
kerkrentmeester   Nel Lampert 
organist   René Molenaar 
lector     Jos Boot 
voorgangers ds. Gert Kwakkel en ds. Maria 

Baan     

koster    Piet Bok 
beeldpresentatie  Bram Bliek en Wim Geelhoed

    
Gezamenlijke dienst van PG Biggekerke/Meliskerke en PG 
Zoutelande 
 
Met medewerking van de gezamenlijke Cantorij, onder leiding van 
Ad Stroo en Peter Verhage 
 
Orgelspel  
 
Verstilling 
 

Voorbereiding 
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan-  
 
Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER 
     allen die hemel en aarde gemaakt heeft 
    vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen en niet laat varen het werk van zijn 
handen 

Drempelgebed 
vg. Goede God, 

in de stilte van de ochtend komen wij voor 
Uw aangezicht. Zie ons staan en aanvaard 
ons zoals wij zijn.  

a.   Laat Uw lichtend woord klinken  



vg. Wees hier aanwezig en open ons hart.  
a.  Laat Uw lichtend woord klinken  
v. Kom en bevrijd ons uit het duister.  

Geef ons de moed 
om U te zoeken 
en er te zijn voor elkaar  
zoals Uw zoon, Jezus Christus,  
er was voor ons  

a. Amen.  
 

Lied van de intocht –   Antifoon, LB 126, Antifoon 
 

Antifoon, Cantorij 
‘De verlosten des Heren zullen wederkeren 
en met gejubel in Sion komen; 
Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn.’ 
 
LB 126: 1, 2 en 3 (allen) 
     
Antifoon, Cantorij 
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’:  

 
 
 
Glorialied – Als de hemel vol gezang is, #6 uit ‘Het liefste lied 

van overzee, tekst: Sytze de Vries. 

Vers 1: Cantorij 

Vers 2, 3 en 4: Allen 

 

 



 
 
2. Gaf Gij ook niet zelf de adem 
die U loven moet? 
Laat het lied op aarde klinken 
als de hemel doet: 
een gebed dat U wil danken, 
wil verklanken: 
God is goed! 
 
3. Hier beneden klinkt ons loflied; 
maak het tot uw troon! 
Adem in ons lied het weten 
dat Gij bij ons woont. 
Opdat hart en ziel veelvuldig 
U, God huldigt, 
eer betoont! 
 
4. Want U komt alleen de eer toe, 
alle heerlijkheid! 
Aan U, Schepper God en Vader, 

blijf ons lied gewijd; 
om de Zoon U alle glorie, 
door de Geest, in 
eeuwigheid! 
 

De Schriften 
 



Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn 
          allen De Heer zal u bewaren 

 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het Tweede Testament – Romeinen 8: 1 – 11 
 
Lied – LB 686: 1. Cantorij, 2. allen 
 
Lezing uit het Tweede Testament – Romeinen 8: 12 – 19 
 
Lied – LB 686: 3. allen 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: ‘Laudate Onmes Gentes’ 
 
1ste keer: cantorij eenstemmig 
2de keer: contorij meestemmig 
3de en 4de keer: cantorij meerstemmig met gemeente 
 

 
Gebeden en gaven 

 
Mededelingen 



 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 

 
Inzameling van de gaven met QR code of contant bij het 
verlaten van de kerk 
  
Slotlied – LB 704: 1. Cantorij, 2. en 3. Allen 
 
Lied voorafgaand aan de zegen: ‘Du bist gesegnet’, Muziek: 
Helge Burggrabe 
1ste en 2de keer: cantorij eenstemmig 
3de en 4de keer: cantorij meerstemmig 

5de en 6de keer+ Amen: cantorij meerstemmig + allen 
 

 
 

Zending en zegen 
 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):  

 
 
 
Lied – 708: 1 en 6 

A -                men  , a -                men  , a  -                 men .



 
Orgelspel 

 
Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk 

 
* Inzameling van de gaven toegelicht: 
 
1. Kerk in actie – zending Ghana (lichtpaarse collectezak) 

Kinderen leren Bijbellezen in hun eigen taal. 

In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel 
volwassenen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de 

meeste kinderen in Ghana naar school. Maar in het 

dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een scholen is de 

kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en 

het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale 

taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. Daarom leren 
veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren 

kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun 

leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde 

Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de 

Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen via 
kinderbijbelclubs bijbellezen in eigen taal. Goed voor hun eigen 

ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen toekomstige 

kerkleiders. Steun kinderen in Noord-Ghana door een gift in de collecte 

of maak een bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van 

Kerk in Actie onder vermelding van ”collecte zending Ghana” of doneer 

online 
2. Doorzichtige collectebus: Stichting Hadassah 

3.   Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak) 

 
Zondagsbrief 

 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. T. 

van de Hoeven-Veldhuyzen van Zanten en de familie B. Koets 
(Biggekerke/Meliskerke) 

Achter in de kerk ligt op een tafel twee kaarten waarop u uw naam 

kunt schrijven. Deze kaarten vergezellen de bloemengroet. 

 

*Onthulling namenmonument - Maandagmorgen 4 november vindt 

de herdenkingsbijeenkomst plaats, hier in de Catharinakerk. We staan 
dan stil bij 80 jaar vrijheid. 

Aanvang 10.00u. U wordt verwelkomt met doedelzakgeluiden. De 

kinderen van de school, de burgemeester en muziekvereniging Luctor 



et Emergo hebben allen een aandeel. Bijzonder dit jaar is de onthulling 

van een nieuw namenmonument, aansluitend aan deze bijeenkomst. 
Onze burgemeesters Frederiek Schouwenaar en kinderburgemeester 

Max doen deze onthulling op de bestaande plek in de kerktuin. U krijgt 

ook de gelegenheid om bloemen te leggen. 

Na afloop koffie/thee in de kerk. 

 

Annulering 
In verband met persoonlijke omstandigheden heeft de schrijfster 

Corien van Zweden de lezing en boekbespreking van 5 november 

helaas af moeten zeggen. Ze wil wel graag een keer komen maar 

daarvan is nog geen precieze datum bekend. De avond in 

samenwerking met de Boekenmolen op 5 november gaat dan ook 
niet door. 

  

*Dankdag 6 november - De aanvangstijd van de gezamenlijke 

dankdag op 6 november in de Michaëlskerk in Koudekerke is 

om 19.00 uur en niet zoals bij de diensten achterop in het kerkblad 

vermeld staat. Voorganger is ds. Gert Kwakkel 
 

* Van 18 tot en met 23 november aanstaande wordt in heel Nederland 

door vrijwilligers van Kerk in Actie huis-aan-huis gecollecteerd voor 
steun aan kinderen in Oekrai ̈ne. Ook op Walcheren gaan meer dan 

250 collectanten op pad. Op woensdag 6 november wordt in de 
Nieuwe Kerk in Middelburg het startsein gegeven voor de collecte op 
Walcheren. Hierbij zal een delegatie uit de Oekrai ̈ne aanwezig zijn.  

U bent van harte welkom om samen met de andere kerken op 

Walcheren deze avond te beleven. Kom naar ‘Samen voor Oekraïne’ op 

woensdag 6 november om 20:30 uur (inloop vanaf 20:00 uur) in de 

Nieuwe Kerk, Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg. 
 

*De Ring Walcheren komt donderdag 7 november bijeen in de 

Odulphuskerk aan de Torenstaat in Meliskerke (ingang achterzijde 

kerk). De ontmoeting, die voor alle leden van protestantse gemeenten 

toegankelijk is, heeft als thema ‘Laten we ons nog raken? Theo van 
Teijlingen speelt, zingt en vertelt zijn verhalen op deze ringavond over 

dit thema.  

Inloop: 19.15 uur 

 

* Volgende week zondag 10 maart gaat in Zoutelande ds. Maria Baan 

voor, en in Meliskerke gaat ds. E. Quaak-Kloet uit Aagtekerke voor. 
 

 

 



*Huis-vol-muziek 

Op Walcheren wordt op veel plaatsen begin november de bevrijding 
van de tweede wereldoorlog herdacht. Het thema van het huis-vol-

muziek op zondagmiddag 10 novemberis dan ook “Bevrijding”. U 

wordt van harte uitgenodigd in deze speciale huis-vol-muziek in de 

Michaëlskerk te Koudekerke. Aanvangstijd 17.00 uur. 

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. 
Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur 

toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg 

 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via 

internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 

mailto:zondagsbrief@pknzoutelande.nl
http://www.pknzoutelande.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

