
Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Zondag 24 augustus 2025 
 
Aan de dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Gert Kwakkel 
Ouderling van dienst: Lilian Kluijfhout 
Organist: Roel Sinke 

 
Welkom en mededelingen 
 
 
Psalm 8: 1, 3 en 4 
 
Stil gebed - Bemoediging en groet  
 
Psalm 8: 6 
 
Gebed om schuld en nood 
 

Lied 713: 1 
 
Tien geboden/Regel voor het leven (naar Max Arab): 
De God van Israël zegt: 
1. Ik ben de Heer, de God die je heeft bevrijd. 
 
2. Beeld je niet in dat je mij kunt uitbeelden en vastleggen in de dingen 
die je zelf hebt bedacht. Met jouw verbeelding maak je mensen klein en 
wie een mens klein maakt, maakt God niet groot. 
 
3. Vervals de Naam van de Heer, je God, niet door een medemens in de 
steek te laten. Maak de Naam waar door bondgenoot te zijn. Vloeken is 
Gods Naam betrekken bij kwalijke zaken. 
 
4. Met de Heer mag je werken aan de bevrijding van de schepping. 
Gedenk en vier één dag van de week dat je een bevrijd mens bent. 
Gerust mag je zijn als alles en iedereen tot zijn recht komt. 
 



5. Ouderen vertellen van hun leven met God de Heer. Laat hen als 
raadgevers van gewicht zijn: hoor vandaag hoe God er gisteren was en 
er morgen zijn zal; 
dan zal je gelukkig zijn op de grond die de Heer je schenkt. 
 
6. Je zult niemand het leven onmogelijk maken door het recht in eigen 
hand te nemen, maar ruimte scheppen voor de ander; want ieder mens 
heeft recht op een eigen bestaan. 
 
7. Je zult trouw zijn aan de mensen door eerbied voor hun relaties en hun 
manier van leven; je zult de ander tot doel kiezen en niet tot middel, want 
het leven zonder medemens is eenzaam. 
 
8. Je zult niet stelen door je te verrijken ten koste van de ander, maar een 
medemens geven wat nodig is om te bestaan, door te geven en te delen, 
altijd opnieuw. 
 
9. Je zult je inzetten voor iemands goede naam, oprecht zijn in het 
spreken over elkaar. Waarheid die een mens vernietigt is een vals 
getuigenis; eerlijkheid gaat nooit samen met liefdeloosheid. 
 
10. Je zult je nooit vergrijpen aan de leefwereld van een ander; maar 
ieders levensgeluk koesteren als een godsgeschenk. Want begeren is 
bezitten - beminnen is bevrijden 
 
Lied 713: 2 
 
Gebed  
 
Kinderlied  
 
Schriftlezing: Mattheus 22: 15-21 en Maleachi 3: 3 
 
Lied 981: 1, 4 en 5 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 906: 5 en 8 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 



 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied (staande) – Lied 834: 1-3 
  
Zending en zegen; gezongen ‘Amen’ 
 
 

De collectezakken staan bij de uitgang 
 
 

Zondagsbrief 24 augustus 2025 
 
* Er is vanmorgen geen kindernevendienst. Er hangen wel tassen in de 
hal, waarin materiaal zit waarmee je kan werken rond een bijbelverhaal. 
Pak dus gerust een tas van de kapstok in de hal.. 
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer K. 
de Buck. 
 
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in Biggekerke, 
geleid door ds. Neeltje van Doorn uit Middelburg. 
 
* Toelichting collecte: Bloemendienst 
De bloemen die elke week in de kerk staan, worden na de dienst als 
teken van meeleven of ter bemoediging als groet van de gemeente naar 
een gemeentelid gebracht. Bloemen, die een “groet vanuit de gemeente 
zijn”, betekenen vaak heel erg veel voor de mensen die de bloemen 
krijgen. Ook u als gemeentelid kan uw steentje daaraan bijdragen. Als 
bloemen konden spreken, zouden ze u vertellen van de grootheid van 
God. De bloemendienst wordt financieel mogelijk gemaakt door giften. 
Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar 
de bankrekening van de diaconie. 
 

* In verband met de voorbereidingen voor de verhuizing en de start in de 
nieuwe woning en de nieuwe gemeente heeft ds. Kwakkel de laatste 2 
weken voor de afscheidsdienst, van 25 augustus t/m 6 september, 
vakantie. Voor pastoraat kunt u contact opnemen met Lilian Kluijfhout via 
06-41464557 of bartenliliankluijfhout@live.nl.  
 

mailto:bartenliliankluijfhout@live.nl


* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden aan 
zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141. 
* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via 
internet: www.kerkdienstgemist.nl 
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  
* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken. 
 

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk. 
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon. 
 
Collecte College van Kerkrentmeesters  Collecte Diaconie 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte College van kerkrentmeesters: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVIL0T-SnA 
 

Collecte Diaconie 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdR9GW9_bqXoUiRg 
 

De QR-codes zijn geldig tot 3 februari 2027 
 
 
 
 
 

mailto:zondagsbrief@pknbm.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pknbm.nl/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVIL0T-SnA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdR9GW9_bqXoUiRg

