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Dopelingen: 
Monica Maria de Visser ( Janna) 
Vina Martina de Visser ( Liene) 
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Voorganger: ds. Daco Coppoolse 
Ouderling van Dienst: Lilian Klijfhout 

Organist: Roel Sinke 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. 
 

DIENST VAN INTREDE 
Een moment van stilte 
 
Openingslied  122 : 1 en 2  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij ( gemeente gaat staan) 
 
Bemoediging, groet  
 
De gemeente mag gaan zitten 
 
Inleidend woord  
 
Lied 216 Dit is een morgen 
 
Kyrie gebed en gebed om de heilige Geest 



DIENST VAN HET WOORD 
 
Moment voor de kinderen met lied 
Als er kinderen zijn houdt een van de KND leidsters tegenwoordig een korte inleiding over het te 
behandelen onderwerp. Voorheen deed de predikant dit maar het staat u nog steeds vrij enkele 
woorden aan het praatje toe te voegen.  Aandacht van de predikant wordt altijd fijn gevonden. 
Als er kinderen voor de nevendienst zijn, zingen we het lied ‘Een wijs man bouwde zijn huis op de rots 
’.  
Als er geen kinderen zijn, zingen we ‘Licht van Pasen’. 
Het juiste lied wordt op de beamer geprojecteerd. Organist is hiervan op de hoogte.  
Ook als er geen kinderen zijn wordt de kaars van de kinderen aangestoken door de voorganger of in 
overleg voor de dienst door een ambtsdrager. 
Tijdens de advent- en veertigdagentijd is er meestal een projectlied.  
 
Uit de Bijbel: 1 Samuël 16 vs. 1-13 
 
Lied 435: 1  Hef op uw hoofden, poorten wijd 
 
Uit de Bijbel: Johannes 9 vs. 1-13  
  
Lied 435: 2 Rechtvaardigheid is zijn bestel   
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 653: 1, 4 en 7 U kennen uit en tot U leven 
 
Inleiding op de doop 
 
Dopelingen worden binnengebracht terwijl we zingen 
 
Zingen: Kind wij dragen je op handen 
 

1. Kind, wij dragen je op handen 
naar het water van de bron. 
Want jouw leven mag niet stranden, 
niet vergaan in het waarom. 
 
Refrein: Door het water vroeg of later 
kom je dicht bij het geheim.  
In de hoge hemel staat er 
dat je kind van ’t licht mag zijn  
 

2. Als jouw naam wordt uitgesproken 
over duister water heen, 
is jouw eenzaamheid doorbroken,  
ben je hier niet meer alleen.  
Refrein 
 

3. Water, water, laat het stromen,  
teken en herinnering, 
van een eeuwig heimweer dromen,  
van een altijd nieuw begin.  
Refrein 



4. Opgenomen en verbonden 
met de Naam die vrede is, 
 gaat jouw leven niet ten onder 
 en het wordt niet uitgewist. 
Refrein 

 
Onderwijzing 
 
Een vader en moeder en een kind - 
samen op reis, God weet waarheen. 
Vol verwondering op reis. 
Verwonderd om het geschenk van het leven, 
jullie zomaar in de schoot geworpen. 
Vol liefde, vol vragen, vol hoop…. 
Met in jullie hart een vuurtje dat brandt 
en dat jullie door willen geven…. 
Zo zijn jullie hier vandaag gekomen, 
om je kind te brengen bij de bron van alle leven 
die wij God noemen. 
In die bron is water - 
water dat ons in leven houdt. 
Vandaag is het kalm en doorzichtig, 
water dat schoonwast en geneest. 
maar water kan ook kolken, 
Huizenhoge golven worden die over je heenslaan. 
en wie houdt dan je hoofd boven water? 
Op reis met je kind staan jullie vandaag stil bij de bron 
om jullie kind te laten dopen. 
Dopen is geen toveren. 
Er is geen spreuk die alle ongeluk bij jullie 
en je kind weg kan houden. 
Dopen belooft je geen wonderen. 
Maar wel dit. 
De naam van ( namen van de dopelingen) wordt in één adem genoemd 
met de naam van God- 
dichterbij kun je niet komen. 
Daarom is dopen hopen, geloven 
dat wat je ook zult ondergáán, 
je niet zult óndergaan… 
In dat vertrouwen mogen jullie met je kind verder op reis, 
op hoop van zegen. 
 
Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen 
heeft de opdracht gegeven: 
 

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opdraag. 
 

Presentatie  
 
Als dopelingen zijn hier in Gods huis binnengebracht : 
Ouders noemen de (doop)namen van hun kinderen 

 
Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand 



Doopgebed 
 

Laten we bidden …. 
Vader in de hemel, U die met rust onze onrust bezweert en ons opwekt tot leven in vrede,  
laat uw licht schijnen in onze duisternis en red ons aangevochten hart. 
U hebt de ark van Noach door de storm en de regen gemaakt tot plek waar mensen redding 
vonden. 
U hebt het water van de Rode Zee in tweeën gespleten en gemaakt dat uw volk droogvoets 
over de bodem van de zee veilig de overkant kon bereiken. 
U hebt Jezus aangewezen toen Hij zich door Johannes liet dopen in het water van de 
Jordaan. Uit de hemel klonk een stem die zei: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon.’  
Wij bidden U voor deze kinderen die gedoopt zullen worden, dat zij zich in voor- en 
tegenspoed geborgen zullen weten in uw eeuwige liefde en kracht zullen putten uit hun 
geloof in uw Zoon die voor ons een pad door de dood heeft gebaand en telkens weer ons 
leven vernieuwt.  
 
Lied 347: 1  Here Jezus, wij zijn nu 
 
We vullen het doopvont met water 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Opdat duidelijk mogen blijken dat jullie in geloof de doop van jullie kinderen verlangen, 
belijden we samen als gemeente ons geloof door te zingen  
 
Lied 344 Wij geloven één voor één  

 
( de gemeente gaat daarbij staan)  

 
Vraag aan de ouders: 
 
Geloven jullie dat we leven in het licht van Gods liefde, redding en nabijheid zoals Jezus die 
ons heeft laten zien en beloven jullie je kinderen vertrouwd te maken met het diepe geheim 
en de grote kracht van het Evangelie van Jezus Christus dat in de kerk beleden wordt. 

 
Antwoord: ja dat geloven en beloven wij  

 
 

Ouderling van dienst stelt de volgende vraag aan de gemeente   (de gemeente gaat 
daarbij staan) 
 
Gemeente van Meliskerke en Biggekerke, wilt u deze ouders, terzijde staan, als zij proberen 
hun kind groot te brengen in de geest van het Evangelie?  Wat is daarop uw antwoord? 

 
Antwoord: ja, dat beloven wij 
 
Doop  

 
Handoplegging en zegenwoord 

 
Aansteken van de doopkaarsen aan de paaskaars 

 
  



Lied: In ons midden opgenomen ( op melodie van lied 913 ‘Wat de toekomst brengen 
moge’)  
 
In ons midden opgenomen 
kind van mensen, kind van God, 
deel je in de toekomstdromen 
dat eens alles anders wordt. 
Jij hoeft niet alleen door ’t leven 
samen met ons mag je gaan. 
God heeft ons aan jou gegeven 
opdat wij voor jou bestaan. 
 
Ouderling van dienst overhandigt de doopkaart 
Leiding nevendienst geeft een cadeau 

 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dank- en voorbeden  
 
Stil gebed 
‘Onze Vader’  
Gesproken 
 
Slotlied 425 Vervuld van uw zegen (staande) 
 
Zending en zegen, gemeente antwoordt met ‘Amen’ of lied. 

 A -                men  , a -                men  , a  -                 men .  
 
 
 
 
 
 
Zondagsbrief 15 maart 2026 

 
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8. 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de doopouders. 
* Tanny Rotte-Matthijsse verblijft sinds afgelopen week in het hospice van Ter Reede, 
Vredehoflaan 370, 4382 CJ in Vlissingen. Zij is iedereen ontzettend dankbaar voor alle 
kaarten, telefoontjes, appjes en vooral alle bezoekjes de afgelopen tijd. Ze heeft genoten van 
de liefdevolle zorg en de prachtige gesprekken.  
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in Biggekerke, geleid door ds. R.C. 
Brand uit Goes.. 
* Vespers De vijfde vesper is op 19 maart 2026 om 19.00 uur in de Dorpskerk in Biggekerke. 
De sobere maaltijd is dan in ‘t Klokuus. Aanvang 17.45 uur. Aanmelden bij Jos van Keulen 
06-48350211 of cka@pknbm.nl vóór 17 maart 2026. 
* Paasontbijt Eerste paasdag 5 april bent u welkom voor het paasontbijt in de Odulphuskerk 
te Meliskerke. De inloop is vanaf 8.00 uur, en het begint om 8.15 uur. De intekenlijsten liggen 
vandaag en komende zondagen in de kerk. Het zou fijn zijn met velen de paasmorgen te 
beginnen! 



* Toelichting collecte: - Kerk in actie – Moldavië 4e zondag in de veertigdagentijd 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en 
ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de 
twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen 
na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Je kunt 
dit werk steunen in de collecte of door je bijdrage aan dit programma over te maken op 
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding 
van het projectnummer ‘Moldavië' 
* Uitleg van de liturgische schikking: Het zichtbaar maken van het werk van God kan met 
wit bloeiende bloesemtakken die in de grote vaas zijn geplaatst en die verbinding maken met 
de waaier. Veel bloesems zijn familie van de roos, een vijftallige bloem. Het getal 5 is het 
getal van de mens, de mens met zijn 5 zintuigen. Met die zintuigen kunnen we de ander 
zien, voelen en horen. Bloesems zijn bedoeld om vruchten te dragen, vruchten die ook door 
het doorwerken van de Geest kunnen ontstaan. In het kleine vaasje is een witte kaars 
geplaatst, teken voor het licht van de wereld. 
Woorden bij de schikking: In de stille winter groeien de knoppen 
                                                die even later openbarsten, 
                                                witte tere bloemen als het eerste licht, 
                                                het zien van de lente. 
* Paasstukjes We willen evenals vorig jaar weer paasstukjes maken waarvan de opbrengst 
voor het jaarlijkse diaconale project is. Dit jaar is dat Mercy Ships. De prijs is €15,00. 
Bestellen kan voor 30 maart bij Klazien Matthijsse, tel. 0118-561495 of mobiel 0636432471. 
Zaterdag 4 april kunt u het paasstukje afhalen tussen 10 en 12 uur bij Klazien Matthijsse, Jan 
Vaderstraat 40 in Meliskerke. Wij zullen kijken welke bloemen er beschikbaar zijn. Sonja en 
Klazien 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden aan 
zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 06-28314141. 
 * Voor pastoraat kunt u contact opnemen via e-mail pastoraat@pknbm.nl  of via tel.nr. 06-
41464557. 
* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via internet: 
www.kerkdienstgemist.nl 
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  
* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken. 
 
Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk. 
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon. 
 
Collecte College van Kerkrentmeesters  Collecte Diaconie 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte College van kerkrentmeesters: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVIL0T-SnA 
Collecte Diaconie 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdR9GW9_bqXoUiRg 
 
De QR-codes zijn geldig tot 3 februari 2027 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVIL0T-SnA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdR9GW9_bqXoUiRg

