Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 14 december 2025
3¢ Advent

Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Kees de Putter uit Oostkapelle

Ouderling van dienst: Wim Wattel
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Kaarsen worden aangestoken en we zingen het kaarsenlied:
3e Advent

Er komt een feest, moet je horen:

De Zoon van God wordt geboren.

Dus steken wij de derde kaars nu aan
En zullen vol verwachting verder gaan.
Refrein:

Advent is hopen, advent is uitzien

en van een wereld dromen

Van licht en liefde en vol van vrede

als Jezus straks zal komen.

Moment van stilte

Votum en zegegroet

Psalm 121: 1, 2

Kyriégebed

Psalm 121: 3, 4

Gebed bij het openen van de bijbel
Psalm 128: 1

Aandacht voor het adventsproject voor de kinderen en het projectlied:



Elke zondag:

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?

Wij horen in verhalen

Dat God dichtbij zal zijn

3e Advent

De bloemen zullen bloeien:
een feest in de woestijn.
En mensen zullen groeien,
het zal een wonder zijn.

Schriftlezingen: Genesis 37:1-5, Genesis 37:24-26, Genesis 38:24-26,
Genesis 44:32-34 en Johannes 10:11.

Psalm 128: 3

Uitleg en verkondiging

Lied 451: 1, 2

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 451: 4,5

De 10 Regels voor het leven:
1 Eris maar één God, je bent van alle andere machten vrij.
2 Je maakt van God geen beeld, je bindt Hem niet vast.
God is altijd meer.
En geheimvol mensen nabij.
3 Gods naam misbruik je niet.
Zeker niet als God ergens niets mee van doen heeft.
4 De zevende dag van de week, de sabbath, is je heilig.
De dagen gaan niet altijd maar door.
Er hoort een rustdag tussen.
Je gunt het jezelf en anderen, want het leven is je gegeven.
5 Je hebt eerbied voor je voorgeslacht,
en respect voor hun ervaringen.
Ze mogen niet verloren voor je gaan.
6 Doden doe je niet, integendeel;
je geeft anderen ruimte om te leven.



7 Verbintenissen die je aangaat schend je niet,

je bent betrouwbaar.
8 Stelen doe je niet, je gunt elkaar te delen van wat je hebt.
9 Je bent eerlijk in de dingen die je zegt, ook over anderen.
10 Je mag blij zijn met wat je hebt,

dan heb je nooit minder dan een ander.

Aandacht voor de collecte
De kinderen komen terug

Slotlied (staande) — Lied 868: 1, 2, 3, 4
Zending en zegen; gezongen ‘Amen’
De collectezakken staan bij de uitgang
Zondagshbrief 14 december 2025

* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1
t/m 8.

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar

de familie B. Koets.

*Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in
Meliskerke, geleid door de heer S. Janse uit Middelburg.

* Toelichting collecte: Kerk in actie adventscollecte India

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten,
sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden
veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet
spreken, gaan ze niet naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE
biedt 200 migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale
taal. Na een jaar kunnen de kinderen doorstromen naar het regulier onderwijs.
Ook zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse
activiteiten. Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA
0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van ‘India’.

* Toelichting liturgisch schikking: Vier kandelaars met kaarsen staan
opgesteld. Er zweven twee duiven, en er verschijnt een engel. Op de
boomstammetjes en in de flesjes staan nu roze materialen: roze heide,
cyclamenbloemen en bessen. Het donker is doorbroken, het paars verzacht,
een feestelijke kleur gloeit op. Drie kaarsen branden. De duiven en de engel
zijn boodschappers van de Geest. Zij kondigen aan wat komt. De engel brengt



vreugde, Johannes getuigt, geinspireerd door de Geest spreekt hij van nieuw
begin.

Woorden bij de schikking: Boodschappers van de Geest. Een engel zweetft,
brengt beweging, brengt vreugde.’Zie, ik verkondig u.” Johannes spreekt, het

licht breekt door, een glimp van wat komt.

* Ceremony of Lessons and Carols Het Willebrord Ensemble uit Zoutelande
o.l.v. Ad Stroo houdt op dinsdag 16 december in de Odulphuskerk te
Meliskerke een Ceremony of Lessons and Carols. Daaraan wordt ook
meegewerkt door muzikanten van de Christelijke Muziekvereniging Luctor et
Emergo. Dominee Pascal Handschin en gemeenteleden lezen de teksten.
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden
aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141.

* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met ouderling Lilian Kluijfhout via
bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 06-41464557.

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via
internet: www.kerkdienstgemist.nl

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl

* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk.
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon.

Collecte College van Kerkrentmeesters Collecte Diaconie

Collecte College van kerkrentmeesters:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RFBLUp9hSDytIVILOT-SnA

Collecte Diaconie
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B7ETIGbdRIGW9 bgXoUiRg
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