
Hartelijk welkom in de Dorpkerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Oudjaar 31 december 2024 
 

Aan de dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Gert Kwakkel 
Ouderling van dienst: Wim Wattel 
Organist: Roel Sinke 

 
Welkom en mededelingen 
 
Lied 121: 1, 2, 3 
 
Stil gebed - Votum en groet 
 
Lied 121: 4 
 
Gebed 
 
Lezing: Psalm 90 
 
Lied 90a: 1 - 6 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis, 340b 
 
Ons gebed van vanavond weven we aaneen met de coupletten van 
Lied 511. 
Dit lied is geschreven door Dietrich Bonhoeffer vlak voor de 
jaarwisseling van 1944-45. Hij sloot het bij in een brief voor zijn 
moeder die op 28 december jarig was. Drie maanden later zou hij 
worden vermoord door het naziregime. 
Het is een lied over de betrekkelijkheid van het leven, maar ook over 
de waarde van relaties met vrienden, familie, God. Door goede 
machten kun je je omringt weten, al ben je door tijd of afstand van 
elkaar gescheiden, of door donkere machten van allerlei aard. 
Het lied spreekt ook over Gods kaarsen die branden in onze 
duisternis. 



Dit lied en zeven kaarsen willen ons geleiden in ons gebed, willen 
ons binnen leiden in een nieuw jaar, in vertrouwen dat God met ons 
wil zijn, des avonds en des morgens, ja elke nieuwe dag. 
 
Gebeden (Lied 511: elk couplet na een uitgesproken gebedsintentie) 
 
Gebed 1 
De eerste kaars wordt aangestoken 
Zingen:1 
 
Gebed 2 
De tweede kaars wordt aangestoken 
Zingen: 2 
 
Gebed 3 
De derde kaars wordt aangestoken 
Zingen: 3 
 
Gebed 4 
De vierde kaars wordt aangestoken 
Zingen: 4 
 
Gebed 5 
De vijfde kaars wordt aangestoken 
Zingen: 5 
 
Gebed 6 
De zesde kaars wordt aangestoken 
Zingen: 6 
 
Gebed 7 
De zevende kaars wordt aangestoken 
Zingen: 7 
 
(Als alle kaarsen branden: 'Zeven kaarsen':) 
Zeven kaarsen mogen branden, 
om de hoop die in ons leeft 
een krans van licht voor al die landen 
waar de nacht de macht nog heeft. 
Zeven lichten, vergezichten... 



Zeven kaarsen mogen stralen 
om alles wat er aan gemis 
nooit verwoord wordt in verhalen 
omdat het niet te zeggen is. 
Zeven lichten, vérgezichten... 
 
Zeven kaarsen mogen vlammen, 
vurig teken van de moed 
die door eindeloos verlangen 
mensen steeds weer opstaan doet. 
Zeven lichten, vérgezichten... 
 
Na een moment stilte: samen bidden van het Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied (staande): lied 209: 1 - 3 
 
Zending en zegen; gezongen ‘Amen’ 
 
 

De collectezakken staan bij de uitgang 
 
 
We wensen u allen een gezegende jaarwisseling toe en alle 
goeds voor het volgend jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mededelingen Oudjaar 2024 
 
* Toelichting collecte: Eindejaarscollecte 
Het jaar 2024 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben wij ons 
als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In 
eredienst, diaconaal en pastoraat laten we ons inspireren door Gods 
woord en zien we om naar elkaar. Het jaarthema van de 
Protestantse Kerk ‘Als nieuw?’ daagt ons als gemeente uit om 
opnieuw contact te leggen met anderen in onze eigen woonplaatsen 
en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven. In het 
nieuwe jaar willen we daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en 
trouw. Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw 
financiële bijdrage. Daarom vragen wij u aan het eind van het jaar 
om een extra gift. Geef voor het werk in onze gemeente in de 
collecte, digitaal of door een bedrag over te maken de bankrekening 
van de Kerkrentmeesters, het nummer is NL77RABO0373716389. 
Hartelijk dank!! 
 
* A.s. zondag 5 januari is er om 10 dienst in de Odulphuskerk in 
Meliskerke, geleid door ds. Gert Kwakkel. Daarin worden 
ambtsdragers bevestigd en wordt afscheid genomen van 
ambtsdragers die hun taak neerleggen. Na de dienst is er 
gelegenheid om elkaar geloof, hoop, liefde en vrede voor het nieuwe 
jaar toe te wensen. 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden 
aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204. 
 * Voor pastoraat kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.  
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: 
www.kerkdienstgemist.nl 
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  
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