
Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de 
 Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke    

Zondag 8 september 2024 
 
Aan de dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Neeltje van Doorn uit Middelburg 
Ouderling van dienst: Rinus Kamerling 
Organist: Roel Sinke 

 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Openingslied Lied 215: 1, 4, 5, 6 en  7 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
V Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A     die hemel en aarde geschapen heeft 
V     die trouw blijft in eeuwigheid  
A     en nooit laat varen het werk van Zijn handen. 
V     Ene, Eeuwige,  
 U verwelkomt ons 
 U nadert ons 
 U vraagt onze hand 
 opdat er een nieuw begin opspringt 
 en wij onze handen doen uitstrekken naar elkaar 
A     Dat wij ons openstellen voor uw Geest,  
        opdat er een nieuw begin opspringt 
A      Amen 
 

Lied 281: 1, 2 en 4 
 
Gebed om ontferming  
 
Glorialied 281: 7, 8 en 10 
 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 
Aandacht voor de kinderen en lied 
 



Schriftlezing: Psalm 76 (Huub Oosterhuis) 
 
Lied 139: 1 
 
Schriftlezing: Marcus 8:27 - 9:1 
 
Lied 139: 2 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied ‘Ken je mij… wie ben ik dan?’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied (staande) – Lied 791: 1 - 6 
 
Zending en zegen; gezongen ‘Amen’ 
 

De collectezakken staan bij de uitgang 
 

Zondagsbrief 8 september 2024 
 
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 
t/m 8. 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar 
de heer J.A. Jacobse. 
* De ZLTO Walcheren organiseert vanmiddag om 14.30 uur de 
jaarlijkse Hagenpreek, op minicamping Zonnehoek van familie De 
Visser, Meliskerkseweg 2, Biggekerke. 
Deze dienst wordt gehouden in samenwerking met de Protestantse 
Gemeente Biggekerke/Meliskerke. Allen hartelijk welkom! 
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in 
Meliskerke, geleid door ds. Gert Kwakkel. Dit is de startzondag. 
* Toelichting collecte: Ondergrondse kerk SDOK (Stichting de 
Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet 
voor vervolgde christenen. Bij SDOK zien we christenvervolging als de 
negatieve gevolgen van het geloof in Jezus Christus en het belijden 



van Zijn Naam. De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal 
anders. Som is er sprake van actieve geloofsvervolging door de 
overheid of omgeving, in andere situaties kan de weerstand tegen 
christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting SDOK zet zich in 
voor christenen in beide situaties. Dit doet SDOK  in verschillende 
regio’s en landen wereldwijd in nauwe samenwerking met lokale 
projectpartners en zusterorganisaties. Zie het kerkblad voor meer 
informatie. 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden 
aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141. 
* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met onze predikant ds. Gert 
Kwakkel via predikant@pknbm.nl of tel.nr. 0118-785143; of met ouderling 
Lilian Kluijfhout via bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 06-41464557. 
* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via 
internet: www.kerkdienstgemist.nl 
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl  
* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken. 
 
Startzondag - Al(le)s nieuw 
Het jaarthema van de PKN is: Als Nieuw, we breiden dat iets uit naar 
‘Als/Alles Nieuw’ 
Het gaat het komende jaar over het Koninkrijk van God en allerlei 
betekenissen die daar bij horen. De tekst voor de startzondag is Mat 20:1-16 
(de arbeiders in de wijngaard). Een lied dat daarbij voorgesteld wordt is Lied 
858 ( Vernieuw in ons...). De lastige melodie is door Roel omgezet naar een 
prettiger te zingen versie. We zullen het dit jaar vaker zingen. 
Verschillende gemeenteleden werken mee aan de uitvoering van de dienst. 
- Presentatie gebedsschaal 
Tijdens de startdienst van 15 september zal de gebedsschaal worden 
gepresenteerd. Daarover nog het volgende: 
Graag willen we elkaar de mogelijkheid bieden om gebedsintenties bij te 
dragen voor de dank- en voorbeden in de zondagse eredienst. 
Daarom zal er vanaf de startzondag bij de ingang van de kerk een 
gebedenschaal staan, met daarnaast briefjes en schrijfgerei. In deze schaal 
kunnen gebedsbriefjes worden gedeponeerd, waarop voorbede gevraagd kan 
worden:    • voor uzelf; 
       • voor andere gemeenteleden of bekenden; 

    • voor noden in de gemeente, kerkelijk of plaatselijk; 
    • voor noden elders, wereldwijd. 

Het kan om noden gaan, maar natuurlijk mag er ook gedankt worden! 
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De gebedsschaal wordt 5 minuten voor aanvang van de dienst in de 
consistorie gebracht, zodat de voorganger gelegenheid heeft er even naar te 
kijken; de diaken neemt de schaal vervolgens mee naar binnen als de dienst 
begint. Tijdens de dank- en voorbeden in de dienst kunnen de intenties op de 
briefjes verwoord worden door de voorganger. Hij/zij heeft voor de dienst 
daarover indien nodig overleg met de ouderling van dienst. 
Het is fijn als u als indiener van een gebedspunt uw naam op het briefje invult, 
dan kan eventueel over het gebedspunt nog met u overlegd worden bij 
onduidelijkheid. Bedenk dat fijngevoeligheid en vertrouwelijkheid bij het 
formuleren van een gebed voor iemand met naam en toenaam belangrijk zijn! 
U kunt als u dat prettiger vindt ook een intentie doorgeven via het emailadres 
gebeden@pknbm.nl, dit emailadres is alleen toegankelijk voor de kerkenraad 
en de voorganger, de diaken neemt die ingezonden intentie op zondag geprint 
mee naar de dienst. 
 
- Maaltijd 
Na de dienst is er koffiedrinken en daarna bent u uitgenodigd om samen de 
lunch te gebruiken: als u meeneemt wat u tussen de middag toch zou 
gebruiken, dan kunnen we dat samen delen en kunnen we gezellig met elkaar 
eten. We hopen met elkaar op een goede en mooie zondag! 
 
*Zondag 15 september 2024 om 19.00 uur – Avondgebed in de Catharinakerk 
te Zoutelande  
Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Het vereist 
voortdurende aandacht, vooral in een tijd van toenemende 
onverdraagzaamheid in onze eigen samenleving en onophoudelijk geweld 
elders. In de wereld én in ons eigen land is veel gaande. Aan het begin van de 
nationale vredesweek van 14 – 22 september willen wij op zondagavond 15 
september in een avondgebed bidden dat er vrede mag komen. Komt u 
meebidden voor de vrede! 
 

   
 
Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk. 
De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon. 
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